PERSMEDEDELING N-VA

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De schaamte voorbij:
Maingain financiert francofone initiatieven in Vlaanderen.

“Zelfs Brussels surrealisme heeft zijn grenzen”. Dat zeggen Lieven De Rouck, voorzitter N-VA Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, en Rik Dhoest, voorzitter N-VA Sint-Lambrechts-Woluwe. “Het aanwenden
van middelen bestemd voor Nederlandstalige initiatieven voor Franstalige initiatieven in Vlaanderen
- dat is natuurlijk de schaamte voorbij”.

Eerder al bleek bij het bekend maken van het lokale bestuursakkoord dat de “Vlaamse” schepen
Liénart (tot 2006 nog mandataris voor CD&V) verantwoordelijk zou worden voor “les Relations avec
les Francophones de la périphérie bruxelloise”. Door de aanstelling van deze Vlaamse schepen wordt
de gemeentekas van de gemeente Woluwe gespekt met enkele honderdduizenden euro’s.

Nu is er meer duidelijkheid over die steunmaatregelen : er is sprake van een website voor
Franstaligen in de Rand en steun aan twee verenigingen, waaronder ‘L'Association pour la
Promotion des Droits humains et des minorités’ (ADHUM). De kosten lopen op tot minstens 100.000
euro, komende uit het budget van schepen Liénart.

Lieven De Rouck, voorzitter N-VA Brussels Hoofdstedelijk Gewest, reageert : “Zelfs Brussels en
Belgisch surrealisme heeft toch zijn grenzen ? Middelen die bestemd zijn om de Nederlandstaligen en
Nederlandstalige initiatieven ondersteunen in een Franstalige oase zoals het Woluwe van
provocateur Maingain, worden nu afgewend naar Franstalige initiatieven in Vlaanderen.”

Rik Dhoest is voorzitter van de N-VA in Sint-Lambrechts-Woluwe : “Ook het Brussels Gewest zou wel
eens druk mogen uitoefenen. Dat gebeurde recent wel toen in het Evere van Guy Vanhengel een
absurde taks werd ingevoerd : de GGC kwam toen tussen beide. Helaas bleek tijdens een debat in het
Brussels parlement een jaar geleden reeds dat toenmalig minister-president Charles Picqué (PS) geen
enkel signaal wilde geven over de besteding van de middelen die Brusselse gemeentebesturen
krijgen voor het aanduiden van een Vlaamse schepen. Durft Rudi Vervoort het anders aan te
pakken?”.

De Rouck en Dhoest besluiten: “Het tijdperk van de Flamands de service is heus nog niet voorbij in
Brussel”



